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O6 – Ons Mie 
 
 
Ons Mie die hi’ne vrijer, van je hoep,  
en ons Mie die hi’ne vrijer, van je hoep,  
en ons Mie die hi’ne vrijer, en het is unnen ermoedzeier 

van je hoep, van je hoep, van je hoep 
 
Hij he un par orren gelijk unnen ezel 
en daarbij is ie unnen grote kwezel 
 
Hij he un par oggen gelijk un kalf 
en toch ziet die’n kwal mar half 
 
Hij he unnen mond gelijk unnen oven 
en daar hangt steeds unnen snotpin boven 
 
Hij he un kuileke in z’nen kin 
en daar kruipen de maaien in 
 
Hij he un jaske zonder mouwen 
en daar wil die’en kwal in trouwen 
 
Hij he un kuileke in z’nen buik 
en daar kruipen de struiken uit 
 
Hij he un broekske zonder pijpen 
ge kunt um zo in z’n billekes knijpen 
 
Hij he un petje zonder bojum 
en daarbij unnen stinkenden eiem 
 
En de war ons mie d’ren vrijer 
en ’t bleft unnen ermoedzeier,  

van je hoep van je hoep van je hoep. 
 


